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DIENSTEN JUNI 2023 
04 juni 
 

ZUIDWOLDE 
 
 

10.00 uur OCHTENDGEBED 
Voorbereid door de Werkgroep Liturgie 
Collecte Diaconie: Plaatselijke Diaconie 
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten 
 

Na afloop gezamenlijk koffie/thee 

11 juni 
 

Noordwolde 10.00 uur Voorganger: ds. Ruurd van de Water 
Collecte Diaconie: VluchtelingenWerk N.-Nederland 
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten 

18 juni 
 

 

Noordwolde 10.00 uur Voorganger dr. Anneke Mooi 
Collecte Diaconie: Dovenpastoraat 
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten 

25 juni 

 

Noordwolde 10.00 uur 
 

 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 
Voorganger: da. Gonny de Boer 
Collecte Diaconie: Werelddiaconaat 
Collecte Kerk: Behoud Kerk & Orgel Noordwolde 
 

Na afloop gezamenlijk koffie/thee 
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Voorganger 
Da. Gonny de Boer 
Hendrik Westerstraat 15 
9791 CS Ten Boer 
 

Maandag vrij  
behalve in noodgevallen 
 

Tel.: 050 85 39 236 
e-mail: he.deboer@yahoo.com 
 

College Kerkrentmeesters 
p/a Domien Kruiper 
Boterdiep WZ 61 
9785 AM Zuidwolde 
 

Tel.: 301 2441 
 
Bank: IBAN 
NL44RABO 0373 7261 98 

College Diaconie 
p/a Jan de Gries 
De Eiken 2 
9781 MD Bedum 
 

Tel.: 301 3948 
 
Bank: IBAN 
NL13RABO 0320 7062 65 

Kosters 
Zuidwolde: 
Dirk Uildersma 
Boterdiep WZ 26 
9785 AK Zuidwolde 
Tel.: 301 5398 
 

 
Noordwolde: 
Hilbrand Meijer 
Nieuwstraat 8 
Noordwolde 
Tel.: 06 3966 8860 

Tweeklank 
Kopij graag inleveren voor de 20e van de maand: 
Margreeth van der Zee 
Stationsstraat 47 
9771 AD Sauwerd 
e-mail: margreeth.zee@xs4all.nl 
 

 
Redactie:  
Kitty Hage  
en Margreeth van der Zee 
 

Website 
nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl 

Siena Oosterbeek 
sienaoosterbeek@hotmail.com 

 

Wet op de Privacy  
Wilt u niet met naam, toenaam en foto vermeld worden in ons kerkblad en dus ook niet op de website  
van onze Gemeente, ons vriendelijke verzoek om dat te melden bij de redactie van Tweeklank, zie  
hierboven, dan kunnen we daar rekening mee houden. 
 

Protestantse Gemeente De Verbinding Zuidwolde  

Kopij voor hun 2-maandelijkse kerkblad De Verbinding: per e-mail voorlopig nog 
dichterbijzuidwolde@gmail.com. 
Voor de actuele diensten zie hun nieuwe website: deverbindingzuidwolde.nl  
 

Dorpshuiskamer Zuidwolde ‘VoorElkaar’ 
De Dorpshuiskamer is open op de 1e en 3e vrijdagmiddag van de maand als de 
VoorElkaar-vlag uithangt. 
Heeft u hulp nodig? Wij zijn te bereiken via: e-mail: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl  
of www.facebook.com/burenhulpzuidwolde of telefoonnummer: 06-81 95 76 47  
 

EETpunt – DONDERDAG 1 juni 
Maaltijd voor senioren/wie maar wil: in principe iedere 1e donderdag van de maand.  
Inlichtingen/Opgave: Wim Havinga tel. 050 3015649 of havingawim@gmail.com 

mailto:VoorElkaar@pbzuidwolde.nl
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JUNI 2023 

2-KLANK ………………………………………………………… CONTACT 

 

 

Parelduiken 

Voor de vergadering van de classis die ik onlangs bezocht (een verslag van deze avond vindt u 

hieronder) mocht ik de opening verzorgen. Ter voorbereiding op deze vergadering waren we als 

vertegenwoordigers van onze gemeenten uitgenodigd om de ‘parels’ van onze gemeente te delen: 

de dingen die goed gaan, waar we best een beetje trots op zijn, en die we graag aan anderen willen 

laten zien.  

Voor mij was dat een mooie aanleiding om in de Bijbel eens naar parels te gaan duiken, en eens te 

kijken wat daar over parels wordt gezegd. Ik kwam uit bij twee korte gedeelten uit het evangelie naar 

Matteüs, waar ik in het kort wat op heb bespiegeld. Ik geef u mijn bespiegelingen ook graag mee… 

Mijn eerste associatie bij het woord ‘parel’ was overigens niet een van deze twee teksten uit de 

Bijbel, maar het was de titel van een boekje van Henri Nouwen: Een parel in Gods ogen. Misschien 

kent u het wel, het is een boekje dat bij veel mensen geliefd is. Henri Nouwen probeert in dat boekje 

om een vraag te beantwoorden, die een vriend hem ooit stelde: ‘Hoe moeten wij, die allemaal 

doordrenkt zijn van de westerse, geseculariseerde cultuur, nu een geestelijk leven leiden?’.  

Ik denk dat dat precies de vraag is die ons hier ook bezig houdt: hoe ben je gelovig mens in deze tijd, 

wat betekent dat nu eigenlijk, en hoe geef je daar vorm aan? In zijn boekje wil Henri Nouwen 

gelovige mensen een hart onder riem steken, zelfvertrouwen meegeven: jij bent een parel in Gods 

ogen, kostbaar en waardevol, en vanuit die gedachte mag je de moed putten om te doen wat er te 

doen staat.  

Hetzelfde mag je denk ik zeggen van de gemeente: wij 

zijn parels in Gods ogen, daar mogen we vanuit gaan, en 

dat kan ons het vertrouwen geven om het 

gemeenteleven te blijven koesteren en onderhouden. 

Een parel is niet groot. Een parel vonkt en schittert niet, 

maar heeft wel een hele bijzondere glans. Een parel is 

niet opvallend van kleur, maar bergt meerdere kleuren in 

zich. Een parel houdt zich in eerste instantie verborgen: 

onder water, in een schelp, en je moet grote moeite 

doen om hem tevoorschijn te halen. Vooral dat maakt 

hem uiterst kostbaar.  

In de Bijbel (Matt. 13:45,46) wordt een vergelijking gemaakt tussen een koopman, die een parel 

zocht en het Koninkrijk van God. Deze vergelijking staat in een hele reeks van vergelijkingen, waarin 

Jezus het koninkrijk van God probeert te benaderen en uit te leggen. Want dat ‘koninkrijk van God’, 

dat laat zich niet een twee drie grijpen of begrijpen. Dat ontsnapt telkens weer aan je 

voorstellingsvermogen. Het is iets waar je naar kunt reiken, wat er soms al even is, maar wat je ook 
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weer gauw ontglipt.  

Een koopman die een parel zocht, en die er een vindt: onverwacht, een uitzonderlijk mooie. Eentje  

waarvoor hij alles overheeft en waarvoor hij zijn hele hebben en houden verkoopt.  Zo is het 

koninkrijk van God… 

Met het oog op de parels van ons gemeente-zijn, pik ik daar twee gedachten uit:  

Ten eerste: die koopman moet vast een geoefend oog hebben, om die mooie parel te herkennen 

tussen al het andere.  

Wij kijken denk ik in onze gemeentes wel eens heen over de parels die we in huis hebben, we zien 

niet altijd meer wat we aan bijzonders doen, en soms heb je iemand van buiten nodig die je daarop 

wijst. Daarom is het goed dat we voor deze vergadering uitgedaagd zijn om dat eens voor onszelf te 

benoemen.  

Ten tweede: de koopman verkoopt zijn hele hebben en houden voor die ene parel. In het licht van 

die ene prachtige parel, zijn een heleboel andere dingen voor deze koopman ineens niet zo belangrijk 

meer. Spullen die hem voorheen onmisbaar leken, of waar hij aan gehecht was, zijn dat nu blijkbaar 

niet meer voor hem.  

Misschien is ook dat een vraag aan ons: als wij ons concentreren op de parels van het gemeente-zijn, 

op datgene waar wij iets van het koninkrijk van God in herkennen, zijn er dan ook andere dingen die 

onbelangrijk worden, die alleen maar in de weg blijken te staan? Een vraag om over na te denken… 

kunnen wij misschien ook iets van de hand doen, ten behoeve van die parel? 

In de Bergrede van Jezus (Matt. 7:6) vinden we tenslotte nog een heel andere uitspraak over parels: 

geef wat heilig is niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen. 

Een wonderlijke waarschuwing vind  ik dat, die een heleboel vragen oproept. Maar wat mij betreft 

schuilt er iets van ontspanning in deze uitspraak van Jezus: het gaat er niet om dat wij onze parels 

overal ‘aan de man’ moeten brengen, het gaat er niet om dat wij iedereen moeten zien te bereiken 

met onze boodschap. Er zijn nu eenmaal gesloten harten en vergrendelde deuren. Maar het gaat er 

wel om dat we onze parels laten glanzen en er anderen van mee laten genieten. Dat we zuinig zijn op 

wat we in huis hebben.  

Classisvergadering 

Op dinsdag 16 mei bezocht ik samen met twee 

kerkenraadsleden uit Ten Boer de classisvergadering in 

Baflo. Gemeenten uit de regio Noord-Groningen waren 

expliciet uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Zo 

wil men de afstand tussen de classis en de gemeenten 

verkleinen.  

De classis is een steeds groter gebied gaan bestrijken (nu 

heel Groningen-Drenthe!), en is daardoor steeds verder op 

afstand van de gemeenten komen te staan.  

Terwijl samenwerking tussen gemeenten hard nodig is op 

veel plekken, is er nauwelijks meer een structuur 

waarbinnen gemeenten elkaar op regelmatige basis 

ontmoeten. De classis werkt er hard aan om de problemen 
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van gemeenten in kaart te krijgen, en naar oplossingen te zoeken. Maar het is ook nodig dat 

gemeenten elkaar opzoeken en zorgen en vragen met elkaar delen.  

Een grote zorg is momenteel het teruglopend aantal predikanten en kerkelijk werkers. Op dit 

moment is een heel aantal gemeenten in onze regio vacant en het is allerminst zeker dat zij een 

predikant of kerkelijk werker zullen vinden. Het wordt voor preekvoorzieners steeds moeilijker om 

het preekrooster rond te krijgen: veel (vacante) gemeenten ‘vissen in dezelfde vijver’.  

Veel (kleine) gemeenten willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven, maar het wordt wel steeds 

lastiger. Soms zijn de financiën het probleem, maar ook vaak de menskracht: vrijwilligers worden 

steeds ouder, en hebben vaak geen zin om zich voor een aantal jaren vast te leggen. Herkenbare 

problemen, ook voor onze gemeente.  

De classis zoekt naar nieuwe manieren om de solidariteit tussen gemeenten (ook financieel) te 

vergroten, en tegelijk op zoveel mogelijk plekken de kerk in het dorp overeind te houden. Twee 

goede doelstellingen, die soms met elkaar botsen… 

Voor de vergadering van 16 mei waren de deelnemende gemeenten gevraagd om de ‘parels’ te 

benoemen in hun gemeentewerk: de activiteiten die goed verlopen en waar je als gemeente best 

een beetje (of meer) trots op bent. Toen we in onze laatste kerkenraadsvergadering eens op een 

rijtje zetten wat de ‘pareltjes’ zijn in onze gemeente, ontdekten we dat dat er eigenlijk best veel zijn… 

Zomaar een greep: de cantorij en organisten die onze erediensten verrijken, de saamhorigheid in 

onze gemeente, de mooie vieringen rondom Pasen, de agapè-viering waarmee we dit seizoen 

begonnen, enz.  Ook van andere gemeenten kregen we te horen wat daar allemaal reilt en zeilt. Een 

mooie manier om ideeën op te doen, en om te ervaren dat het niet alleen maar kommer en kwel is in 

de kerk, maar dat er nog steeds veel goeds gebeurt.  

Een avond als deze is eigenlijk te kort om echt tot diepgaande uitwisseling te komen. Maar de 

gesprekken waren zeer geanimeerd, en het is zeker waardevol om te merken dat wij als gemeente 

niet op een eiland leven, maar dat onze zorgen en vragen door anderen gedeeld worden. 

da. Gonny de Boer 

Verlof 

De ‘vrije vogels’ die in juni al op vakantie gaan, wens ik alvast een hele goede zomer toe, met alle tijd 

om rust en ruimte op te zoeken en nieuwe indrukken op te doen. In de periode van 26 juni tot en 

met 2 juli ga ik er zelf een week tussenuit. Het is dan nog geen vakantie, maar ik neem een week 

studieverlof om theologisch bij te spijkeren en nieuwe inspiratie op te doen.  

een hartelijke groet, da. Gonny de Boer 

 

BLOEMEN 
07 mei – da. Aty van Noort 

14 mei – Dirk Uildersma, Zuidwolde en  

ds. Feike Volbeda  

21 mei – Jan & Tienke Stulp, Zuidwolde 

28 mei –  Geen bloemen, gezamenlijke 

Cantatedienst in Ten Boer 
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WETENSWAARDIGHEDEN kerkenraadsvergadering mei 2023 
 

Sinds januari dit jaar vergadert de kerkenraad 1x in de 6 weken. Dit om onszelf, maar vooral om onze 
predikant tegemoet te komen die diverse gemeenten onder haar zorg heeft. 
 
* Er is in mei een classicale vergadering met als thema: Wat zijn onze parels. 

Op zoek naar de positieve dingen in de verschillende gemeentes. 

* In juni is er een platvorm voor de samenleving. 

* De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie zijn 

goedgekeurd. 

* Op Pinksteren wordt er in de Kloosterkerk van Ten Boer een cantatedienst 

gehouden. 

* Aty van Noort heeft de gemeente een zelfgemaakte icoon cadeau gedaan van Sebastianus. Wij zijn 

er erg blij mee. 

* De preekvoorziening voor 2024 gaat moeizaam. Er zullen op enkele zondagen en feestdagen 

aanpassingen plaatsvinden. 

* De kerktuin van Noordwolde is bijna klaar. Het gras moet nog gefreesd worden en nieuw gras 

ingezaaid. 

* Op 10 juni is de Sebastianuskerk open. ‘s middags  is er een concert van Stef Tuinstra en zijn 

dochter Gerdine. 

 
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de 

hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de 

wateren onder de aarde is. 

Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen … 

 
Zondag 7 mei jl. ging da. Aty van Noort voor in de Middeleeuwse 

Kerk te Zuidwolde; voor een aantal onder ons is zij een ‘oude 

bekende’. 

Aty had een cadeau, speciaal voor de Sebastianuskerk te 

Noordwolde en of de dienst ook daar was. Nee, na een 

noodgedwongen winterstop houden we net weer onze 1e dienst 

in Zuidwolde en Dirk is veel te blij dat de deuren van Zijn Kerk 

weer opengaan …  

Aty haar cadeau was een zelfgemaakte icoon van St. Sebastiaan, 

in dank aanvaard, nu nog een goede plek in de Sebastianuskerk. 

Het woord icoon is afgeleid van het Griekse Eikon dat beeld 

betekent.  

En o.a. deze heiligenbeelden werden een periode verboden; dat 
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was tenminste de uitkomst van het Concilie van Hieria in 754: de heiligen werden namelijk 

aanbeden. 

Na een strijd van ruim 30 jaar werd op het Tweede Concilie van Nicea in 787 het gebruik van iconen 

en beelden weer toegestaan, maar iconen mochten alleen worden geëerd.  

Tot aan de beeldenstorm zal er in Noordwolde in de kerk zeker weten een afbeelding van de heilige 

Sebastiaan hebben gestaan als beeld, of als schildering ergens aan een muur …  

Maar de Beeldenstorm in 1566 en de opgang van het calvinisme heeft in Nederland zijn zwart-witte  

sporen achtergelaten, ook in Noordwolde. Roomse kerken en hun dienaren waren ‘overdadig met 

goud behangen’, hadden veel macht, veel land en men leefde als ’God in Frankrijk’… terwijl het 

welzijn van ‘het gemeene volk’ niet bepaald hun prioriteit had. En er kwam een middenklasse op die 

zich ging roeren … 

De calvinisten meenden in 1566 de kerken te moeten zuiveren van de ‘paapse superstitiën’ door 

miswijn op te drinken, de ouwels te vertrappen of te voeren aan de vogels, heiligenbeelden kapot te 

smijten, volksliedjes te spelen op het orgel … zo wilden zij duidelijk maken dat het katholicisme was 

verworden tot een poppenkast, het ware geloof ontheiligd. 

Het was het begin van scherpe religieuze tegenstellingen tussen ‘papisten en ketters’ die indirect 

leidden tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog.  

In de Sebastianuskerk van Noordwolde zijn alleen het piscina-deel aan de buitenkant en het ronde 

 
inwijdingskruisje aan de binnenkant van het koor, gespaard gebleven … de heilige Sebastiaan 

verdween en de ‘Ware Kerk des HEEREN’ is in de eeuwen daarna behoorlijk versplinterd. 

Onze voorganger da. Gonny de Boer had voorjaar 2021 een prachtig boekje gemaakt met daarin 

diverse afbeeldingen van deze heilige Sebastiaan.  

En op internet vond ik vele variaties van Adonis-achtige ‘broodjes’-mannen met weelderige lokken, 

het decent-bedekte blote lijf doorboord met pijlen, amechtig leunend tegen een Romeinse zuil in een 

Italiaans landschap met cypressen en met een hemelse blik gericht naar boven …  

En als je gaat zoeken op het trefwoord St. Sebastiaan of iconen kom je ook bij een zaak die iconen 

verkoopt: antieke iconen, uiterst kostbaar, soms volledig bekleed met goud of zilver, edelstenen, 

alleen het gezicht, de handen nog zichtbaar … of hedendaagse, ook handgemaakte en dat voor de 

prijs van een stuk kaas.  

Vele aanbiedingen van cursussen ‘hoe leer ik iconen schilderen’ … een proces met gebruik van  

natuurlijke materialen volgens strakke regels. Een oefening in geduld, concentratie, contemplatie … 
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Een you-tube filmpje van een voorstelling van Herman Finkers die een snelcursus icoon-schilderen 

geeft … 

Iconen zijn ook de welbekende tekentjes in ons moderne leven van alledag …  

En hedendaagse kunstenaars, geïnspireerd door de legende van de Heilige 

Sebastiaan, die dat oude verhaal in een totaal andere, moderne setting plaatsen.  

Wat te denken van een creatie van Damien Hirst: een echt dood zwart schaap/ 

ram, doorboord met pijlen en in een groot rechthoekig vat vol azuurblauwe 

conserveringsvloeistof … 

En zo ontwierp de Afrikaans-Amerikaanse kunstenaar Michael Richards een 

monument voor Afrikaans-Amerikaanse piloten die omkwamen tijdens WO-II. Het 

gouden beeld van de piloot wordt niet doorboord door pijlen maar door vliegtuigen.  

Michael Richards zelf kwam twee jaar later om het leven bij de aanslagen van 11 september 2001:  

zijn atelier was op de 92e etage van het World Trade Center’s North Tower … 
 

- Margreeth van der Zee 
 

***************************************************************** 
 

DIACONIE    

 

TOELICHTING COLLECTES 
 

 

Zondag 4 juni Zuidwolde 10.00 uur Ochtendgebed Werkgroep Liturgie Reinder Tuitman en Kitty 

Hage.  

Collecte Plaatselijke Diaconie                                                                                                  

In deze onrustige en onzekere tijden wordt op de diaconie veelvuldig een beroep gedaan voor doelen 

dichtbij en verder weg. Veel kwetsbare mensen komen in de problemen door een opeenstapeling 

van factoren. Velen kunnen niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen. Armoede- en 

schuldenproblematiek en een toegenomen beroep op voedsel- en kledingbanken zijn het gevolg.         

                                 

Zondag 11 juni Noordwolde 10.00 uur ds. C.R.T. van de Water, Assen                            

Collecte Stichting Vluchtelingenwerk - Noord Nederland                                                        

De Stichting is actief in de provincies Groningen,  Friesland en 

Drenthe en begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en 

migranten. Vrijwilligers en medewerkers van het Vluchtelingen 

Werk geven voorlichting over de asielprocedure, bieden in de 

opvangcentra juridische begeleiding en bespreken de 

mogelijkheden van terugkeer. In de gemeenten maken zij  

nieuwkomers wegwijs in de Nederlandse samenleving. Het 

Humanitair Fonds van deze  stichting helpt vluchtelingen in sociaal schrijnende situaties. Het fonds 
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leent vluchtelingen geld als alle andere mogelijkheden voor hulp zijn uitgeput. Met uw financiële 

bijdrage kunnen acute problemen worden opgelost.  

Zie www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland 
 

Zondag 18 juni Noordwolde 10.00 uur dr. A. Mooi, Hoogmade                                                   

Collecte Interkerkelijke Stichting voor het Dovenpastoraat - Groningen                                

De Interkerkelijke Commissies voor de Pastorale verzorging van Doven in de provincies Groningen en 

Drenthe werken aan een zo goed mogelijke communicatie tussen doven en horenden. Ze bieden 

hulp aan kerkelijke gemeenten en hun dove leden op pastoraal en praktisch gebied. Bovendien 

worden er regelmatig dovendiensten en andere activiteiten voor doven georganiseerd. Financiering 

geschiedt door kerkelijke bijdragen en bijdragen van dove en slechthorende gemeenteleden.  

Zie: doofenkerk.nl.  
 

Zondag 25 juni Noordwolde 10.00 uur da. Gonny de Boer Wereldvluchtelingendag  

Dienst van Schrift en Tafel                                                                                                                

Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat                                                                                                   

 
Op 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo’n 100 miljoen mensen op de vlucht.  

Dit jaar collecteren we voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.                             

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de 

grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder 

familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. Met steun van Kerk in Actie begeleidt de 

Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensen-

handelaren vallen.                                                                                              

De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en in de toeristische kustplaats Cartagena.  

‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die 

slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie 

geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis.  

Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van 

(seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden. Ook is er aandacht voor preventie via voorlichting 

aan jongeren en docenten op scholen, aan ouders, (kerk)leiders en ambtenaren. 
 

Opbrengsten collectes: 

05-03 Palestina   40 euro                                                                    

12-03 Gevangenen   45   -                                                        

19-03 Kliederkerk   45   -  
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26-03 Bangladesh              75   -    

 

Giften maart: 50, 60, 100 euro 

02-04 PaasChallenge               50 euro                                                                       

06-04 Voedselbank              185   -  

09-04 Moldavië               58   - 

16-04 Plaatselijke Diaconie              22   - 

23-04 Exodus                             47   -                                                                                 

30-03 INLIA                71   - 

 

Giften april: 60, 50, 35, 20, 60, 40 euro (Voedselbank). 

 

Heel hartelijk dank!  

  

De Voedselbank het Hogeland heeft vooral de volgende producten nodig:

 
 

Nu het contante geld steeds schaarser wordt wijzen we u op de mogelijkheid uw 

gift over te maken op bankrekeningnummer:  

NL13 RABO 0320 7062 65 tnv Diaconie NHK Bedum. 
 

Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum                           tel.: 050 301 3948      jandegries@hotmail.com 
Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde  tel.: 050 301 2420      g-de-bruijn@planet.nl 
 

************************************************************* 
 

“AAN TAFEL”-ACTIVITEITEN in de Kloosterkerk van Ten Boer  
Gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Noord- en Zuidwolde zijn ook van harte uitgenodigd om  

bij een van de activiteiten in Ten Boer aan te schuiven. 

En ook wie geen lid is van een gemeente, maar wel belangstelling heeft voor een activiteit. 
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 VAN HARTE WELKOM! 
 

Zaterdag 03 juni   Pelgrimeren   09.00 uur        H. Westerplein, Ten Boer 

Vrijdag 16 juni      Middaggebed  12.00 uur      Kloosterkerk, Ten Boer 

 

Heeft u vragen over een van deze ‘AAN TAFEL’-activiteiten van de 

Kloostergemeente? Bel gerust met da. Gonny de Boer.  

Haar telefoonnummer staat op pagina 2 van deze Tweeklank. 

 

***************************************************************** 

HULP GEZOCHT … 
Onze kerkenraadsleden hebben vele kerk-petten op, zijn 

vliegende keep, manusje-van-alles, nood-aan-de-man/vrouw …  
 

Onze Bloemendienst - een groepje dames - zorgt ervoor dat er 

elke zondag een mooie bos bloemen in de kerk staat die dan 

‘namens ons allen met een groet in verbondenheid’ naar iemand 

gaat, binnen of buiten onze gemeente … en Ludy is een van die 

dames. 

Al jaar en dag er om denken wanneer het haar beurt is en dan 

niet vergeten om op zaterdag een vers boeket bloemen namens 

de kerk te kopen … 

Een kleine dankbare taak … maar als er iemand zou zijn die dat 

nu na al die jaren van haar zou kunnen/willen overnemen? 
 

Graag melden bij Ludy zelf: ze zal er BLIJ mee zijn! 

 

GOED NIEUWS over de procedure van Mamoudou Conde  

Op de eerste plaats heeft Mamoudou bericht gekregen van de IND dat zijn aanvraag voor een 

verblijfsdocument in behandeling is genomen. Uiterlijk in september geeft de IND antwoord. Dat wil 

zeggen, dan krijgt hij bericht of hij in aanmerking komt voor de procedure verblijfsvergunning. Tot 

dat de procedure formeel start heeft hij tot 22 september rechtmatig verblijf in Nederland. Het 

positieve hiervan is dat hij in die periode ook mag werken. Nog lastig genoeg met 4 kinderen in de 

leeftijd van 2 tot 11 waar hij de dagelijkse zorg voor heeft. 

Het ander goede nieuws is dat hij bij de ambassade van Liberia in Brussel zijn paspoort op kan halen. 

Eindelijk kan Mamoudou daarmee bewijzen dat hij Mamoudou Conde is. Dit gaat hem helpen bij de 

procedure verblijfsvergunning. Op 2 mei gaan we samen met hem het paspoort ophalen. Ik schrijf dit 

met enige aarzeling omdat het moeilijk is een afspraak met de ambassade te maken. 

In elk geval zit er schot in de zaak en Marten en ik hebben het gevoel dat hij eindelijk voor een  

verblijfsvergunning in aanmerking komt. Dat zou zo fijn zijn, na 20 jaar en we gunnen dat hem en het  

gezin Conde zo! Eindelijk lijkt het wachten, het geduld en de hoop beloond. 

Jullie allemaal heel erg bedankt voor jullie meeleven, geven van geld en goede gaven. De familie 
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Conde en wij zijn daar erg blij mee. 

Fatiha (9) heeft alvast een mooie tekening gemaakt met de titel: “De hele familie gaat naar een 

feestje met mooie kleren!” Aïcha (2) heeft er ook wat bijgetekend. 
 

Hartelijke groet, Marten en Trudy 

 

INGEZONDEN DOOR INLIA  

Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto 

ziet) 

Kent u haar nog?  

“Ik heb geluk”, zei de tengere, jonge Jeannie uit Congo in mei 

2021, hoewel ze toen – na 9 jaar hier – nog steeds geen 

verblijfsvergunning had. Steeds opnieuw bewees ze wie ze was 

en wat ze had doorgemaakt, steeds opnieuw had de IND een 

nieuwe reden om haar asielverzoek af te wijzen. Maar ze prees 

zich gelukkig met haar studie sociaal werk. Inmiddels heeft ze 

haar diploma. En: een verblijfsvergunning! 

Sinds een paar dagen heeft ze het bericht: ze heeft asiel gekregen. “Ik kan het eigenlijk nog niet 

geloven”, zegt ze zacht. “Ik mag zijn.” Het ongeloof klinkt nog door in haar stem. Elf jaar lang leeft ze 

hier in onzekerheid. Iedere dag bezig met de basis van het bestaan, met overleven. Niet vooruit  
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kunnen denken, geen plannen kunnen maken voor later. Afwachten wat er over je beslist wordt.  

We publiceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrouwende overheid die asielzoekers  

bij voorbaat behandelt als leugenaars, regels rigide toepast en de menselijke maat vergeet: onrecht  

in het vreemdelingenrecht. 

Vanaf haar twintigste is ze hier. Gevlucht voor afgrijselijke geweldsuitbarstingen tegen haar groep, de 

Banyamulenge. Eerst geloven de Nederlandse autoriteiten niet dat ze Banyamulenge is. “Toen ik dat 

bewezen had, geloofden ze niet wat ik had meegemaakt.” Als de IND toch moet erkennen dat ze niet 

terug kan naar Oost-Congo, stelt de dienst dat ze wel in hoofdstad Kinshasa kan wonen. Want daar 

wonen wat Banyamulenge, met bodyguards.  

Dat Jeannie die niet kan betalen, doet er kennelijk niet toe. INLIA helpt haar met het inschakelen van 

onderzoekers die over de situatie in Kinshasa kunnen rapporteren. Deze onderzoekers en ook de 

UNHCR oordelen dat Kinshasa geen veilige plek is voor een Banyamulenge vrouw alleen. Met deze 

verklaringen start ze een nieuwe procedure, en wint. 

Direct als ze het nieuws krijgt, belt ze met jurist Pieter van INLIA, “Maar eigenlijk geloofde ik het nog 

niet. Ik was verdoofd.” Als je al zo lang in stress leeft, is het gek als die ineens wegvalt. Ook heel raar: 

niet meer bang hoeven zijn als je een politieauto ziet. “Alles voelt anders, alles.” Je begint je af te 

vragen wie je nu bent, want stress en onzekerheid hebben je bepaald. 

Ze heeft het nog niet eens gevierd.  Nog niet kúnnen vieren. Misschien straks, als ze het papiertje 

daadwerkelijk in handen heeft. Plannen maken, dat begint al wel te komen. Ze heeft nog nooit op 

zichzelf gewoond, nog nooit een eigen plek gehad. “Dat wil ik heel graag. Alles verwerken, tot rust 

komen.” En daarna aan het werk.  

Dat diploma sociaal werk heeft ze niet voor niets gehaald. Jaren heeft ze zich erop verheugd om te 

kunnen werken. Jaren van doorzetten, knokken. En straks kan het: dagelijks mensen helpen. Anderen 

helpen om hun leven richting te geven, dat is wat ze wil. “Dat is toch prachtig?” Ze herhaalt het nog 

maar eens: “Straks kan het echt.” 

Dertig jaar is ze nu haar nieuwe leven eindelijk begint. “Maar ik hoef niet helemaal vanaf niks te 

beginnen! Ik ben zo blij met de mogelijkheden die ik kreeg: studie, stage, een netwerk om me heen.” 

Ze is INLIA heel dankbaar – niet alleen voor de hulp, de steun, het onderdak:  

“De mensen van INLIA zíen je, dát is het allerbelangrijkste.” 

 

INGEZONDEN - Avondgebed ‘Vrijheid’ te Bedum 

Op woensdagavond 14 juni a.s. is er D.V. een Avondgebed met stiltes onder het thema Vrijheid, 
georganiseerd door leden vanuit een drietal kerken in Bedum. 

Van harte welkom om mee te bidden, te zingen, te luisteren naar (Bijbel)teksten en in stiltes tot rust 
te komen. 

Maranathakerk Bedum, aanvang 19:30 uur; toegang vrij, koffie/thee en koek na afloop.  
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Pinksteren: Cantatedienst in de Kloosterkerk van Ten Boer  

 

Op Pinksterzondag 28 mei wordt in de Kloosterkerk van Ten Boer een cantatedienst gehouden,  

waarin de Pinkstercantate ‘Ewiges Feuer’ van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd. Een  

feestelijke cantate, die wordt gezongen en gespeeld door het cantatecollectief Ewiges Feuer onder  

leiding van Geke Bruining. Het is een gezamenlijke dienst van de hervormde gemeente Noord-  

Zuidwolde en de Kloosterkerkgemeente van Ten Boer, met als voorganger da. Gonny de Boer. De  

dienst begint om 15.00 uur ’s middags.  

Bach schreef de cantate ‘O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe’ (BWV 34) rond het jaar 1740. Zo’n  

vijftien jaar eerder schreef hij een cantate voor een huwelijksdienst onder dezelfde titel. Van die  

cantate is alleen de tekst bewaard gebleven, de muziek is verloren gegaan. Bach gebruikte deze tekst  

als uitgangspunt voor een nieuwe cantate voor de eredienst op eerste Pinksterdag.  

Zo werd het ‘in vuur en vlam staan’ van de menselijke liefde vertaald naar het ‘in vuur en vlam staan’ 

met Pinksteren.  

In het feestelijk georkestreerde openingsdeel voor trompetten, pauken, hobo's, strijkorkest, basso  

continuo en koor, horen we snelle noten die de flakkerende vlammetjes uitbeelden en lang  

aangehouden tonen die het ‘eeuwige' verklanken.  

Na een kort tenorrecitatief volgt de aria voor alt en orkest: ‘Wohl euch, ihr auserwählten Seelen'. De 

orkestklank is mild: twee dwarsfluiten en de violen en altviolen spelen met gedempte snaren, de 

baslijn heeft veel golvende, repeterende noten.  

Deze aria is één van de hoogtepunten in Bach's oeuvre.  

Het volgende basrecitatief is de opmaat naar het slotkoor. Ditmaal dus geen koraal, maar een 

uitgebreid, wederom feestelijk georkestreerd koordeel.  

Na twee langzame inleidingsmaten (adagio) volgt een snel en virtuoos gedeelte voor orkest en koor. 

Veel stijgende toonladderfiguren en een majeur toonsoort om de Allerhoogste te danken. 
 

KOMT ALLEN! Het cantatecollectief is een veel gevraagde groep muzikanten.                                                    

Aan deze Pinkstercantate werken maar liefst 47 instrumentalisten en zangers mee!  
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Zaterdag 10 juni Open Kerk- & Torendag Sebastianuskerk 
Vanaf 13.00 uur is de kerk te bezichtigen en de toren te beklimmen onder deskundige begeleiding. 

Genieten van het uitzicht naar alle kanten. De prachtige icoon is een publiekstrekker. Actie voor 

voedselbank het Hogeland voor dorpsbewoners. Om 16.00 uur een gratis orgel-inloopconcert door 

de getalenteerde Carlos Bollo  met improvisaties in verschillende stijlen: Weckmann, Vivaldi of 

Händel en Bach. Kom gezellig buurten! Koffie en thee staan klaar!  
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Zaterdag 10 juni ’s avonds Orgel-Plus concert  

Gerdine Tuinstra, sopraan en Stef Tuinstra, orgel in de Sebastianuskerk.  

Aanvang 20.00 uur  

Entree 12.50 euro incl, drankje en hapje na afloop. 

 

Schubertiade                                                                                                                                     
De kern van het programma wordt gevormd door ‘Die Winterreise – De winterraaize’ van Franz 

Schubert (1797-1828) met de originele teksten in het Gronings vertaald door Jan Siebo Uffen. 

Daarnaast Orgel Soli door Stef Tuinstra met werken van Donizetti, F. Mendelssohn Bartholdy  en 

Rinck met ten slotte een improvisatie in 19e eeuwse stijl - Thema met variaties. 


