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Mededelingenblad voor de Hervormde Gemeente  

Noordwolde/Zuidwolde    

Gestart in 1978 

 

 

 

 

De Emmaüsgangers …  

 

 
 

 

DIENSTEN APRIL 2024  
07 april 
 

Noordwolde 
 

10.00 uur Voorganger: da. Marga Baas 
Collecte Diaconie: Vluchtelingenwerk Noord-Nederland 
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten 
 

Na afloop samen koffie/thee 

14 april 
 

Noordwolde 10.00 uur Voorganger: da. Gonny de Boer 
Collecte Diaconie: Kerk in Aktie – Zending, Rwanda 
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten 
 

Na afloop samen koffie/thee 

21 april 
 

Noordwolde 10.00 uur Voorganger: pastor Eppo Vroom 
Collecte Diaconie: Dovenpastoraat Groningen 
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten 
 

Na afloop samen koffie/thee  

28 april 
 

 

Noordwolde 10.00 uur Voorganger: ds. Atze Landman 
Collecte Diaconie: Plaatselijke Diaconie 
Collecte Kerk: St. Behoud Kerk & Orgel Noordwolde 
 

Na afloop samen koffie/thee 
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Voorganger 
Da. Gonny de Boer 
Hendrik Westerstraat 15 
9791 CS Ten Boer 
 

Maandag vrij  
behalve in noodgevallen 
 

Tel.: 050 85 39 236 
e-mail: he.deboer@yahoo.com 
 

College Kerkrentmeesters 
p/a Domien Kruiper 
Boterdiep WZ 61 
9785 AM Zuidwolde 
 

Tel.: 301 2441 
 
Bank: IBAN 
NL44RABO 0373 7261 98 

College Diaconie 
p/a Jan de Gries 
De Eiken 2 
9781 MD Bedum 
 

Tel.: 301 3948 
Nieuwe Rekeningnummer Diaconie 
Bank: IBAN 
NL25RABO 0373 7479 77 

Kosters 
Zuidwolde: 
Dirk Uildersma 
Boterdiep WZ 26 
9785 AK Zuidwolde 
Tel.: 301 5398 
 

 
Noordwolde: 
Hilbrand Meijer 
Nieuwstraat 8 
Noordwolde 
Tel.: 06 3966 8860 

Tweeklank 
Kopij graag inleveren voor de 20e van de maand: 
Margreeth van der Zee 
Stationsstraat 47 
9771 AD Sauwerd 
e-mail: margreeth.zee@xs4all.nl 

 
Redactie:  
Kitty Hage  
en Margreeth van der Zee 
 

Website 
nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl 

Siena Oosterbeek 
sienaoosterbeek@hotmail.com 

 

Wet op de Privacy  
Wilt u niet met naam, toenaam en foto vermeld worden in ons kerkblad en dus ook niet op de website  
van onze Gemeente, ons vriendelijke verzoek om dat te melden bij de redactie van Tweeklank, zie  
hierboven, dan kunnen we daar rekening mee houden. 
 

Protestantse Gemeente De Verbinding Zuidwolde  
Kopij voor hun 2-maandelijkse kerkblad De Verbinding: per e-mail voorlopig nog 
dichterbijzuidwolde@gmail.com. 
Voor hun actuele diensten zie hun website: pgdeverbindingzuidwolde.nl  
 

Zuidwolde ‘VoorElkaar’ 
Heeft u hulp nodig? Even een praatje? Wij zijn te bereiken via e-mail: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl of 
www.facebook.com/burenhulpzuidwolde of telefoonnummer: 06-81 95 76 47.  
 

E ETpunt  
Maaltijd voor senioren: Iedere 1e donderdag van de maand.  
Inlichtingen/Opgave: Wim Havinga tel. 050 301 5649 of havingawim@gmail.com 

 

mailto:VoorElkaar@pbzuidwolde.nl
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APRIL 2024 

2-KLANK ……………………………………………………… CONTACT 

 

 

 

Liturgieboekje 

Het nieuwe boekje met de vaste Orden van dienst ligt in de kerk 

en we hebben het inmiddels al in gebruik genomen. Het ziet er 

prachtig uit! Met dank aan organist Jan Faber, die het ontwerp 

heeft gemaakt (zie o.a. hiernaast) en de notenbalken hier en daar 

heeft aangepast, zodat alles er mooi uniform uitziet.  

De bedoeling is dat het boekje op de ‘gewone’ zondagen zoveel 

mogelijk gebruikt wordt, met het Liedboek ernaast, zodat er niet 

zoveel meer gekopieerd hoeft te worden. Op feestdagen en in bijzondere diensten zal er uiteraard 

wel een apart boekje gemaakt worden.  

Achterin het boekje vindt u de tekst van het Onze Vader in de nieuwe vertaling, zodat u dit er 

gemakkelijk bij kunt pakken. Uit het hoofd leren mag natuurlijk ook, maar ik merk dat het bij mij nog 

steeds niet is ingesleten… 

da. Gonny de Boer 

 

Nieuwe kerkenraadsleden 

In februari namen we afscheid van Margreeth van der Zee als ouderling-kerkrentmeester.  

Ook Jan de Gries heeft aangegeven te willen stoppen als diaken, zodra er een nieuwe diaken zou zijn 

gevonden. Gelukkig hebben zich twee mensen bereid verklaard om deze vacatures in te vullen: 

Reinder Tuitman als ouderling-kerkrentmeester en Hilly Tuitman-Nanninga als diaken.  

Als er geen bezwaren zijn tegen hun benoeming, zullen zij in de dienst van zondag 12 mei bevestigd 

worden in het ambt. Bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij de kerkenraad t/m zondag 

14 april, dan kan het nog besproken worden in de kerkenraadsvergadering van 16 april. 
 

We zullen op diezelfde datum de 12e mei, ook afscheid nemen van Jan de Gries, die onze gemeente 

vele jaren heeft gediend als diaken. We willen hem hartelijk danken voor zijn inzet en zijn trouw.  

 

DE GROENE DOORGEEFBIJBEL 
Na een prachtige dienst op zondag 25 februari dronken wij 

koffie in het koor van de kerk. Het duurde niet lang of Marga 

kwam op mij af met de vraag: “Zeg Hilly, zou jij een stukje in  

Tweeklank willen schrijven over de Groene Bijbel?” Ja, dat 

wilde ik wel. En, thuisgekomen begon ik meteen in de bijbel te 
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bladeren. Ook zocht ik een vorige Tweeklank op om het artikel van Trudy over de Groene Bijbel nog 

eens over te lezen.  

“De verschijning van deze Groene Bijbel is opnieuw een bewijs dat milieuzorg een zorg van de kerk is 

geworden.” Dit zijn de woorden van prof. Jan Boersma,  hoogleraar milieukunde en theoloog.  

De Groene Bijbel geeft naar mijn idee een mooie en duidelijke uitleg over hoe wij als christenen aan 

de hand van bijbelse teksten ons zouden moeten of kunnen verhouden tot het milieu en onze 

leefstijl. Het boek bevat alle bijbelboeken, afgewisseld met artikelen van een aantal auteurs.   

De bijdrage van Guy Dilweg: “De aarde zorgt voor ons en wij voor haar” sprak mij wel aan.  

(blz. 1633). Dilweg is betrokken bij het Franciscaans milieuproject op het landgoed Stoutenburg bij 

Amersfoort. Hij leeft al meer dan 25 jaar op het landgoed. Reinder en ik zijn daar ooit een keer 

geweest. Het is daar prachtig. Je kunt de manier van leven een beetje vergelijken met dat in 

Nijkleaster bij Jorwert, een van de pioniersplekken van de PKN en sinds Pinksteren 2023 het eerste 

Protestantse klooster in Nederland. Je kunt daar logeren en meelopen in het kloosterleven. Uitrusten 

en tot bezinning komen. De kloosterlingen en dus ook hun gasten leven er zeer milieubewust. Alles is 

erop ingericht. Regenwater voor gebruik, vegetarisch eten (de keuken heeft een deur naar de 

kruidentuin), en ga zo maar door. Dilweg zegt: ”Je doet jezelf tekort als je de ander niet tot zijn recht 

laat komen.”. Dat lijkt mij een mooi motto om in je hoofd te houden! 

Een  heel goed idee van onze Gonny de Boer om de Groene Bijbel door te geven aan gemeenteleden.     

Hilly Tuitman 

 

SLUIPROUTES 

- Gebed uit: Bijbelse Dagkalender 2021 – dichter niet vermeld 
 

U bent  uit Jorwerd verdwenen, 

zeggen historici. 

U past niet meer in deze tijd, 

zeggen sociologen. 

U bent het verzinsel van ons verlangen, 

zeggen filosofen. 
 

Maar mijn onrustig hart 

blijft desondanks zoeken. 

Zoeken naar sluiproutes naar u. 

 

U draagt niet bij aan onze welvaart, 

zeggen economen. 

U valt buiten de formules, 

zeggen natuurkundigen. 

U bent eigenlijk zo goed als dood, 

zeggen de sceptici. 
 

Maar desondanks vindt u – 

niet te beredeneren, wèl te ervaren –  

steeds weer sluiproutes  

naar mijn onrustig hart. 

BLOEMEN uit de kerk 
Zondag 25 februari  - Margreeth van der Zee, Sauwerd 

Zondag 3 maart        - Hilda Mekel-de Wind, Zuidwolde 

Zondag 10 maart      - Francien Klimp, Noordwolde 

Zondag 17 maart      - Ria Lievaart-de Jong, Bedum 

Zondag 24 maart      - Stijn Mekkes, Noordwolde 
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WETENSWAARDIGHEDEN KERKENRAAD 27 februari 2024  
* De diensten van de Stille Week worden voorbereid. 

* Subsidie wordt aangevraagd voor de Cantatedienst van 30 juni 2024. 

* De diaconie bereidt een inzamelingsactie voor met Plaatselijk Belang Noordwolde. 

* De gemeente van Ten Boer, Noorddijk en Noordwolde/Zuidwolde zijn in overleg wat we voor 

elkaar kunnen betekenen. 

* Er wordt nagedacht over een stiltecentrum in de kerk van Noordwolde. 

* Vanaf Hemelvaart t/m Pinksteren is de tentoonstelling Feest van de Geest in de Sebastianuskerk 

van Noordwolde. 

* Op 27 april is de kerk in Noordwolde open. Dan is het de Tsjechische week. Het orgel wordt dan 

bespeelt met muziek voor onze koning. Dit wordt georganiseerd door de culturele commissie van 

Noordwolde. 

 

GA MEE ! – april 2024 
Zaterdag 6 april Pelgrimeren 09.00 uur   H. Westerplein, Ten Boer 

Dinsdag 9 april Leeskring 19.30 uur   Kloosterstee, Ten Boer 

Donderdag 11 april Bezoek Nijkleaster  Redbadtsjerke, Jorwert 

Woensdag 17 april    Eet mee in de Kloosterstee 18.00 uur   Kloosterstee, Ten Boer 

Vrijdag 19 april Middaggebed 12.00 uur Kloosterstee, Ten Boer 

Woensdag 24 april Filmavond 19.30 uur Trefpunt, Thesinge 

    
 

Voor uitgebreide info: 

Zie het Activiteitenprogramma GA MEE! 2023 – 2024.  

Heeft u vragen over een van deze activiteiten, neem dan gerust contact op 

met da. Gonny de Boer. 

 

 
 

Als je zo bezig bent met het kerkblad waarin alle activiteiten van onze gemeente zwart op wit vermeld 

staan, valt je direct op dat onze kleine groep toch wel heel veel presteert. 

Nu, na PASEN, de vespers vanaf 14 februari Aswoensdag en dat alles verzorgd door onze voorganger 

& werkgroep liturgie; onze voorganger die op twee fronten dubbelop bezig was; en ook de organisten 

die hun steentje bijdroegen; de koster; de gastpredikanten; Palmzondag, Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag, Stille Zaterdag en dan PASEN ingezet met een Bach-Cantate …  

en dat alles omlijst met liturgische schikkingen.  

BIJZONDER al die inbreng, al die inzet … dat u het maar weet! 
 

- Margreeth van der Zee 
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LITURGISCHE SCHIKKINGEN  
In de aanloop naar Kerst en naar Pasen, verzorgt 

Henny Kruiper al jaren de liturgische schikkingen.  

En natuurlijk wordt het ontwerp, welke 

materialen en hoe je het moet maken en 

daarnaast de teksten, jou door de PKN aangereikt 

… maar je moet het wel zelf doen … je moet er 

tijd voor vrij maken … en … je moet er plezier aan 

beleven! 

Altijd weer bijzonder zo’n creatieve, symbolische 

ontwikkeling met voor ons de ‘boodschappen’ 

voor onderweg: daarom alle creaties, die wij 

eigenlijk maar heel even gezien hebben, op een 

rijtje. 

De laatste, voor het Paasfeest, is komen te 
vervallen vanwege de Cantatedienst in Ten Boer. 
 
Onderstaande kleine afbeeldingen komen van de 
PKN-site. 
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DANK 
 

Dank voor de lieve woorden … 

Dank voor de fraaie bos bloemen … 

Dank voor de Paaskaars … 

Dank voor de cadeaubon … 

 

En dank voor de warme handdruk … en de eigen 

attenties tijdens het koffiedrinken! 

 
 

EMMAUSGANGERS …                                                  

- Maurice Denis, 1870-1943, schilder 

en schrijver. 
 

De Emmaüsgangers in een persoonlijke 

sfeer: aan tafel zit Jezus die het brood 

breekt.  

Tegenover hem zit Maurice zelf, thuis 

in zijn eigen huis, als de leerling die 

plotsklaps beseft wie zijn bijzondere 

gast aan tafel is.  

Zijn vrouw Marthe komt net binnen 

met een schotel. 

Elk is 2x afgebeeld: er zit ‘beweging’ in Maurice en Marthe … 

 

GASTPREDIKANTEN 
Er gaan bij ons diverse gastpredikanten voor en elk heeft zo zijn eigen voorkeuren wat betreft de 

liederen. Pastor Eppo Vroom laat ons regelmatig onbekende liederen zingen en dan direct ook maar 

alle coupletten. Een verrassende was deze zegenbede en ook nog op een mooie melodie: 
 

LIED 426  

God zal je hoeden, 

Christus je voeden, 

Geest van hierboven  

geeft zin en zicht.  

 

God schenkt je warmte 

Geneest en omarmt je, 

Vriend in het duister  

en gids naar het licht.  

FEEST VAN DE GEEST  

Rolina Nell:  

“Mijn werk is geworteld in mijn observatie van- en interactie met mijn omgeving en het dagelijks 

leven. Intuïtie en verbeelding spelen daarbij een belangrijke rol. 
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Vanuit mijn eigen vrouw-zijn, staan vrouwen en meisjes centraal in 

mijn werk. Ik ben gefascineerd door universele houdingen en poses 

die, hoewel subtiel en cultureel beïnvloed, toch een persoonlijkheid 

onthullen. De afwezigheid van gezichten als belangrijk menselijk 

kenmerk geeft de vrijheid om de identiteit achter culturele codes te 

onderzoeken. In mijn werk blijft de identiteit mysterieus en het 

verleden voelbaar; bijna fluisterend schilder en teken ik deze in het 

verleden, of krijgt het vorm in collages, muurschilderingen en 

installaties. 

TROOST, thema van 2024: Water speelt een belangrijke rol in het 

geloof. Water symboliseert enerzijds leven en vruchtbaarheid en 

anderzijds dood en vernietiging. Water reinigt en is een symbool van 

vrede, genezing en vergeving.  

In de Sebastianuskerk van Noordwolde zal ik een installatie tonen waarbij ik reflecteer op de 

symbolische betekenis van water”. 

 
Het is nog niet zover, maar de tijd vliegt: rond Hemelvaart en Pinksteren zal 

ook in onze Sebastianuskerk, net als in een heleboel andere kerken (zo ook de 

Kloosterkerk te Ten Boer), het Feest van de Geest worden gevierd. 

Kunstenaars zijn gekoppeld aan een kerk en zullen werk laten zien dat 

verband houdt met het thema van Feest van de Geest. Dit jaar is het thema 

Troost. Een van de bijbelse benamingen voor de Heilige Geest is de Trooster.  

Kunstenaar Rolina Nell zal in onze Sebastianuskerk haar werk laten zien.  

Voor wie nieuwsgierig is en alvast een kijkje wil nemen: op haar website 

www.rolinanell.nl krijgt u alvast een indruk van wat zij maakt.  

De tentoonstellingsdagen zijn van 13.00-17.00 uur op:  

do 9 mei (Hemelvaart), za 11 en zo 12 mei, za 18, zo 19 en ma 20 mei (Pinksteren).  

Wie het leuk vindt om een (deel van) een middag gastheer/-vrouw te zijn, kan zich aanmelden bij  

da. Gonny de Boer.  

En ook: in de Sebastianuskerk ligt in de hal op de tafel een inschrijfformulier. 
 

************************************************************* 

 

DIACONIE    

 

TOELICHTING COLLECTES 

 
 

Zondag 7 april  Noordwolde 10.00 uur da. M. Baas, Groningen - 2e van Pasen 

Collecte: VluchtelingenWerk Noord-Nederland (CDF) 

http://www.rolinanell.nl/
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De Stichting is actief in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en begeleidt en adviseert 

asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Vrijwilligers en medewerkers 

van het VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure, 

bieden in de opvangcentra juridische begeleiding en bespreken de 

mogelijkheden van terugkeer. In de gemeenten maken zij nieuwkomers 

wegwijs in de Nederlandse samenleving. Het Humanitair fonds van deze 

stichting  helpt vluchtelingen in sociaal schrijnende situaties. Het fonds 

leent vluchtelingen geld als alle andere mogelijkheden voor hulp zijn uitgeput.  

VluchtelingenWerk Noord Nederland is een project van het Classicaal Diaconaal Fonds (CDF). 

www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland. 

Zondag 14 april  Noordwolde 10.00 uur da. Gonny de Boer - 3e van Pasen                                                  

Collecte: Kerk in Actie 2024 Zending Rwanda                                                                              

Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd  

ondervinden de inwoners daar de gevolgen van.     

Kerk als plek van hoop, hulp en 

verzoening: Veel daders van de 

genocide in Rwanda zijn inmiddels terug 

uit de gevangenis. Kerken organiseren 

‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en 

daders elkaar ontmoeten en weer leren 

samenleven. Zeventig procent van de 

jonge Rwandese bevolking heeft de 

genocide niet meegemaakt.  

Hun probleem is gebrek aan 

werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die 

hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. 

Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je de Rwandese kerken om jongeren en 

getraumatiseerde mensen een steun in de rug te geven. 

Zondag 21 april  Noordwolde 10.00 uur pastor Eppo Vroom, Veendam - 4e van Pasen                                       
Collecte: Interkerkelijke Stichting voor het Dovenpastoraat in Groningen (CDF)          
De Interkerkelijke Commissies voor de Pastorale verzorging van Doven in de provincies Groningen en 

Drenthe werken aan een zo goed mogelijke communicatie tussen doven en horenden. Ze bieden 

hulp aan kerkelijke gemeenten en hun dove leden op pastoraal en praktisch gebied. Bovendien  

worden er regelmatig dovendiensten en andere activiteiten voor doven georganiseerd. Financiering 

geschiedt door kerkelijke bijdragen en bijdragen van dove en slechthorende gemeenteleden.  

Zie: doofenkerk.nl.  

 

Zondag 28 april Noordwolde ds. A. Landman, Grijpskerk –  

5e van Pasen 

Collecte: Plaatselijke Diaconie 
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COLLECTEN en GIFTEN 18 februari – 17 maart 2024 

Collecten  

18 februari Binnenlands 
diaconaat 

47,00  03 maart Voorjaarszending - 
Libanon 

47,00 

25 februari Missionair Werk 69,00  10 maart Zending - Indonesië 48,00 

    17 maart Zending Rwanda 67,00 

 

Giften 

21 februari 50,00  11 maart 50,00 

26 februari 10,00  12 maart 30,00 

28 februari 40,00    
 

- Reinder Tuitman 

ALLEN HARTELIJK DANK! 

Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum                           tel.: 050 301 3948      jandegries@hotmail.com 
Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde  tel.: 050 301 2420      g-de-bruijn@planet.nl 

 

************************************************************* 
 

INGEZONDEN - INLIA  
 

Van straatjoch tot politieagent 

Een Nederlandse jongen met Iraanse roots. Een tegendraadse jongen, in zijn puberjaren. Ruzie 

maken, vernielingen, het ging van kwaad tot erger. Des te verrassender dat hij nu bij de politie werkt. 

Op het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar hij zelf ook ooit verbleef.  

Zes jaar oud is hij wanneer hij met z’n moeder in Ter Apel arriveert. Daarvandaan gaan ze naar 

diverse azc’s totdat hun asielaanvraag is afgewezen. Darius’ moeder is door het Iraanse regime 

vervolgd en weet één ding zeker: terug gaan we niet. Als ze proberen door te reizen naar Canada, 

worden ze opgepakt en belanden daarna op straat. Er volgen tijdelijke onderkomens: een hokje 

achter in een gymzaal, een zolderverdieping. 
 

Al die jaren is Darius leerplichtig. Het vmbo haalt hij, daarna wordt het niks 

met school. Hij hangt op straat rond in een groep. De meeste jongens zijn 

zo verstandig zich gedeisd te houden als de politie komt, Darius niet. “Ik 

ging de confrontatie aan.” 

Het leidt tot een waslijst aan processen-verbaal. Niets maakt indruk op 

hem. Niet de vermaningen van de jeugdagent, niet de zorgen van zijn 

moeder.  
 

Dan vindt hij eindelijk een opleiding die hem boeit: beveiliging. Maar in het 

stagejaar haalt zijn verleden hem in. Hij krijgt geen ‘verklaring omtrent gedrag’ - nodig om stage te 

lopen. Heeft hij via het generaal pardon van 2009 en verblijfsstatus gekregen, dreigt zijn toekomst 

alsnog in duigen te vallen. Met zijn moeder gaat Darius naar het politiebureau om bezwaar te maken,  
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bloednerveus.  

De wijkagent zegt: Als je het echt meent, wil ik je toekomst niet belemmeren. De jeugdagent laat op 

zijn beurt de ergste dingen uit het dossier, want: Ik zag een jonge jongen, een koppige jongen, maar 

geen kwade jongen. Darius kan op stage. En zijn kijk op de politie is grondig gewijzigd. Toch heeft hij 

dan nog niet het idee om bij de politie te gaan. “In zo’n apenpakje lopen zeker,” lacht hij, “Zo dacht ik 

toen.”  
 

Zijn verleden komt hem als agent nu wel van pas. “Probleemjongeren hebben een hand op de 

schouder nodig. En soms dat je even je tanden laat zien. Een grote broer.” Hij werkt al jaren in het 

aanmeldcentrum. In het begin als beveiliger. Hij merkt hoeveel voldoening het geeft om in stressvolle 

situaties rust te kunnen brengen. Het gaat hem zo goed af dat hij in 2022 overstapt naar de politie.  

De basis van de omgang met vreemdelingen heeft hij bij INLIA geleerd, vertelt Darius. Hij werkte er in 

de opvang; mensen konden ’s nachts bij hem aankloppen bij ziekte, ruzie of zorgen. “Daar heb ik 

geleerd: je staat niet boven mensen, maar naast hen. En samen vind je een oplossing.”  

Die aanpak komt ook in het aanmeldcentrum van pas. Hij vertelt gedreven over gevluchte jongeren 

die lang rondgezworven hebben - moederziel alleen, allerlei middelen gebruikt om dat leven aan te 

kunnen.  

“Die moet je niet wegduwen, ga je niets mee bereiken. Natuurlijk; je moet grenzen stellen. Streng 

maar rechtvaardig en met empathie. Het zijn kinderen! Ze hebben eigenlijk een heel klein hartje, dat 

al vaak gebroken is. Je moet ze laten voelen ‘jij hoort er ook bij’. Dan kun je doordringen en invloed  

hebben.”  

“Je uitgesloten voelen, is het ergste wat er is. Dat moeten we niemand aandoen.” Medeleven, zijn 

moeder heeft het hem met de paplepel ingegoten, zegt Darius. “Wie ik ben en wat ik heb bereikt, is 

allemaal dankzij haar. Niet alleen heeft ze me nooit losgelaten, ze heeft me geleerd zelf na te denken 

en er voor anderen te zijn.”  

Het mooiste van wat hij nu doet? “Ik zie kinderen dit land binnen komen en mijn aanwezigheid laat 

hun zien dat ze onderdeel kunnen worden van deze maatschappij. En trouwens ook dat de politie 

hier heel anders is dan in de landen waar ze vandaan komen.”  

Het apenpakje is er toch van gekomen. En het staat hem eigenlijk heel goed. 
 

 
 

 

HET EILAND GRIEND is onbewoond. Het is een beschermd natuurgebied 

dat wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten.  

De enige twee door mensen gebouwde constructies op de zandplaat zijn 

een houten kaap en een vogelwachtershuis.  

Dat huis wordt gedurende een deel van het jaar gebruikt als onderdak voor vogelwachters en 

natuuronderzoekers … en onze organist Jan Faber zit deze maand april voor een periode op het 

eiland in de rol van natuuronderzoeker. 

Namens ons allen, JAN, GENIET VAN DEZE BIJZONDERE ERVARING ! 
 



12 
 
 

 

Bezoek  

 

aan het  

 

Kloostermuseum Ter Apel  

 

Vrijdag 26 april 2024 

 

Het is bijna zover … ons uitje naar Ter Apel op 26 april a.s.                                                                                   

Verzamelen in Noordwolde bij de Sebastianuskerk. 

Een ieder heeft op de opgavelijst aangegeven of hij / zij mee wilt rijden en wie er een auto 

beschikbaar heeft. Dus vervoer is geregeld.  

Programma:                                                                                                                                               

10.00 uur: vertrek vanuit Noordwolde 

11.00 uur: aankomst Ter Apel waar in het museum verschillende exposities zijn die je individueel 

kunt bekijken. Daarvoor hebben we tot 12.15 uur de tijd. 

12.15 uur tot 13.45 lunch in Hotel Boschhuis, dat is vlakbij het museum. 

14.00 uur: rondleiding met gidsen en duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. De kosten voor deze gidsen wordt 

ons aangeboden door de diaconie.                                                                             

Entreekosten: is met museumjaarkaart gratis, anders € 8,50 pp. 

Lunchkosten voor eigen rekening, mocht dit bezwaarlijk zijn kunt u in overleg met de diaconie. 

Reiskosten zijn voor eigen rekening, meerijders kunnen dit overleggen met de chauffeur. Voor vragen 

kunt u bij Kitty of Dicky terecht.   

 

N.B.: Heeft u zich nog niet opgegeven? Geen punt, dat kan alsnog: in de kerk ligt de intekenlijst en 

anders meldt u zich aan via de mail bij Dicky: dickyenwim@icloud.com 

GA MEE … ! 


